
 

 

Clemensnieuws 5 schooljaar 2022-2023 

 
Agenda: 
09-02:      Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
13-02:   Adviesgesprekken groep 8  
15-02:          Juf Sylvana is jarig 
17-02:          Kinderen krijgen het rapport mee 
20-02 en 22-02: Oudercontactavonden 
21-02:   Carnavalsmiddag 
22-02:   Aswoensdag 
27-02 t/m 03-03: Voorjaarsvakantie 
 
Woordje vooraf 
Carnaval! 
Dinsdag 21 februari is het weer zover, carnavals middag op school. Naast dat je verkleed 
mag komen, is het misschien ook leuk om precies te weten waarom wij carnaval vieren!  

Carnaval is namelijk het feest dat voorafgaat aan de Veertigdagentijd. Vermommingen, 
optochten, een spotheerschappij en uitbundige eetfestijnen tekenen dit feest. In Nederland 
wordt het feest ook wel met ‘Vastenavond’ aangeduid, hoewel hiermee van oorsprong 
slechts de laatste dag voor Aswoensdag werd bedoeld. De viering van carnaval is afhankelijk 
van de wisselende datum waarop Pasen jaarlijks wordt gevierd. De zevende zondag 
voorafgaande aan Paaszondag is het carnavalszondag. Het feest begint in Nederland 
doorgaans op de zaterdag daarvoor en eindigt bij aanvang van Aswoensdag, de eerste dag 
van de Veertigdagentijd.  
 
Raad van elf:  
In groep 7 en 8 wordt de Raad van Elf opgesteld. Dit is een gezelschap van elf personen dat 
tijdens carnaval de activiteit mag organiseren en begeleiden. De naam verwijst naar het 
getal elf, het narrengetal of gekkengetal, dat een belangrijke rol speelt in het carnaval. Vanaf 
11 november (de elfde van de elfde) is de Raad in de weer met voorbereidingen van het 
feest.  
Aan het hoofd van de Raad van Elf staat Prins Carnaval, bijgestaan door zijn Prinses of 



hofnar. Op onze school neemt de Raad van Elf ’s middags de spreekwoordelijke sleutel over 
van de school en moeten wij ons aan hun elf geboden houden.  

Wil je er bij zijn?  
Op dinsdagmiddag 21 februari zal de Raad van Elf om 13.00 de proclamatie voorlezen aan de 
hele school op het voorplein. Daarna gaan wij met de school, in optocht door de stad. Jullie 
zijn van harte welkom om te komen kijken naar de proclamatie en de optocht. 
 
Na de optocht gaan wij naar de Heren van de Rechter voor een gezellige feestmiddag. Om 
14.30 zullen wij weer op school zijn. 
 
Wij kijken er naar uit! 
Team Sint Clemensschool.  

 

Veel leesplezier met het Clemensnieuws! 
Hartelijke groet juf Dianne 

Voorleeswedstrijd Steenwijkerland 
Op woensdag 25 januari heeft onze school-voorlees-kampioen Laurenn uit groep 8, 
meegedaan aan de voorleeswedstrijd van de gemeente Steenwijkerland. 
 

 



De voorleeswedstrijd vond plaats in "de Buze', waar twaalf leerlingen van verschillende 
scholen uit Steenwijkerland hun best deden om kampioen te worden. 
Laurenn las voor uit het boek: "Op blote voeten" van Maren Stoffels en we kunnen niet 
anders zegen dan dat ze het geweldig heeft gedaan. De jury was erg onder de indruk van de 
kwaliteit van het voorlezen van alle kinderen. Ook Laurenn kreeg een lovend juryrapport, 
waarmee ze de tweede plaats in de wacht wist te slepen.  
Super goed gedaan Laurenn, we zijn erg trots op je prestatie! 
 
Vervanging intern begeleider 
Jammer genoeg is juf Annemarie nog niet voldoende opgeknapt om aan het werk te kunnen. 
Tot de kerstvakantie heeft juf Sylvana deze taak opgepakt. Daar waren we erg blij mee! 
Na de kerstvakantie heeft Sandra Pastoor het stokje van juf Sylvana overgenomen. Juf 
Sandra heeft jarenlange IB ervaring en we vinden het fijn dat we iemand hebben gevonden 
die met enthousiasme, kennis en kunde verder hiermee aan de slag gaat. 
 
Inleveren rapportmappen 
We zijn druk bezig met het schrijven van de rapporten. Wilt u de rapportmap(pen) 
meegeven aan uw kind(eren)?  
Mocht u dit al hebben gedaan, hartelijk dank! 
 
Parkeren voor de school 
In starteditie van het Clemensnieuws stond een stukje over het parkeren voor de school. 
Hierbij een herhaalde oproep om niet te parkeren voor de school wanneer u uw kind komt 
brengen of ophalen. Dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties voor de kinderen die lopend of 
op de fiets naar school komen. 
 
Meespeelochtend 14 februari 
Op 14 februari hebben we een dreumes & peuter meespeelochtend van 8.30-10.00. 
De meespeelochtend is een leuke en actieve kennismaking voor dreumesen van bijna 2 jaar 
met de peutergroep en voor peuters met de kleutergroep van de basisschool. 
 

           



De peutergroep van de Sint Clemensschool is voor alle kinderen, ook voor de kinderen die 
geen gebruik gaan maken van onze basisschool. De peutergroep is de nieuwe versie van de 
vroegere peuterspeelzaal. Een voorschoolse voorziening voor peuters waar gericht wordt 
ingezet op de brede ontwikkeling van het kind. 
Terwijl uw kind een uurtje meedraait op de groep, kunt u kennismaken met de leidster en de 
leerkracht. Ook is er dan de mogelijkheid om vragen te stellen aan Dianne Bennen, directeur. 
Mocht u ouders uit uw omgeving kennen die hier belangstelling voor zouden kunnen 
hebben, wilt u ze dit dan doorgeven? Bent u zelf deze ouder? Dan van harte welkom! 
 
Bijdrage groep 2/3 
Letterfeest in groep 2-3! 

Groep 3 heeft kern 6, van de leesmethode Veilig Leren Lezen, afgesloten en daarmee 

hebben zij alle letters geleerd. Dit harde werken hebben wij gevierd met een letterfeest!    

We zijn die dag begonnen met het maken van een heerlijke lettersoep. De ingrediënten 

hebben de kinderen zelf gesneden en toegevoegd aan de soep. Iedereen heeft een 

belangrijke bijdrage geleverd, dat was fijn om te zien.   

De kinderen hebben daarna in tweetallen een letterspeurtocht door de school gedaan. Met 

het invulblad in de hand zijn deze speurneuzen op zoek gegaan naar de letters in de 

woorden. Deze letters vormden samen een zin. Best lastig, maar wat deden ze dat goed. 

Als afsluiting hebben de kinderen van groep 3 hun letterdiploma in ontvangst genomen. 

Daarna hebben we met de hele groep de lettersoep gegeten. Tijdens het eten hebben de 

kinderen allemaal letters gevonden en natuurlijk opgegeten. Het was een gezellige dag en de 

kinderen en de leerkrachten hebben enorm genoten!  

Iedereen het letterdiploma! 
 

 



Hieronder volgen nog wat foto’s van deze leuke en leerzame dag! 
 

 

 



 

 

 



  

 

Namens het team van de Sint Clemensschool alvast een 

fijne voorjaarsvakantie gewenst! 


